
Met dankbaarheid gedenken wij 

Maria VAN OLMEN 
Lid van verschillende verenigingen 

echtgenote van 

Alfons Van Eester 

zij werd geboren te Hove op 17 augustus 1912 

en is godvruchtig overleden op 16 juli 1980 te 

Vremde, na een langdurige ziekte, gesterkt 

door de H.H-Sakramenten van de zieken 

Marie Van Olmen: zo staat haar naam ge- 
schreven in de palm van Gods hand. 
Zo staat haar naam ook geschreven in het 
hart van de vele mensen, die zij tegemoet- 
kwem met een opwekkend woord, een goede 
raad, met een meevoelend hart, een helpende 
hand. Het gebeurde allemaal onopgemerkt, 
eenvoudigweg, als vanzelfsprekend, ter liefde 
van God en de mensen. Zoals van de Heer 
Jezus, mogen wij ook van haar terecht ge- 
tuigen: Zij ging hier op de parochie al wel- 
doende rond. 
Marie Van Olmen: een naam op een houten 
kruis, dat ons blijvend zal herinneren aan 
dat schone, genadevol leven en dat voor ons 

allen een getuigenis wil zijn van haar diep ge- 
loof, waardoor zij haar leven, haar lijden en 
dood wist te aanvaarden als uit Gods hand. 
Op haar mogen wij het woord van de Heer 
in toepassing brengen: «Wie in Mij gelooft, 
zal leven, ook al is zij gestorven». 
Wij treuren om dit heengaan en om de lege 
plaats, die zij nalaat in de kring van familie 
en kennissen, van gebuurte en parochie. Maar 
tevens zijn wij de Heer dankbaar om al het 
goede, dat zij tot stand heeft gebracht en 
waardoor zij een blijvend teken is geworden 
van Gods goedheid en liefde. 

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen 
mijn taak is volbracht. Leeft in liefde voor el- 
kaar en voor God. Dat maakt het leven schoon 
en zinvol, de moeite waard om geleefd te 
worden. 

Bes:e mensen, bij wie ik zo dikwijls heb mo- 
gen aankloppen: dank om uw goedheid en 
bereidwilligheid, die ik van u mocht ontvangen. 

De echtgenoot, kinderen en kleinkinderen 

danken U voor uw gebed en uw troostende 

woorden van medeleven 
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