Hij leve eeuwig.
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Zelfs de sterksten moeten buigen voor de
dood en al telt hij vele levensdagen, eens
is het door God gestelde aantal bereikt.
Hoge jaren maken mild en lankmoedig ;
in de schaduw von een oude eik is het
aangenaam te rusten.

Een verstandig mens doet in zijn leven
inzicht op. Zijn ervaring is een bron von
leven voor de anderen. Wie zo lang leeft,
kan het begin van een nieuwe eeuw ver-
gelijken met het begin van de vorige - en
is het een wonder dat hij het heden niet
prijst 2

Want hij wos een diepgelovig man en ziin
vele levensiaren waren vol deugd.

Ziin eerlijke en blijmoedige ocard, de harte-
lijkheid en zorgzoomheid voor de zijnen,
zijn liefde wvoor geloof en kerk, zullen
allen in hem eren die hem hebben gekend.

Gedenk, o Heer, Uw dienaar die ons is
voorgegoan met het teken van het geloof
en in vrede rust. Verleen hem, wi] bidden
U, o Heer, de plaats van verkwikking, van
liefde en wrede.

Door Christus, onze Heer, amen,

De fomilies VAN OYSTAEYEN, SCHROVEN
en NEYENS

donken U voor uw talrijke blijken

van deelneming.
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