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Dankbare herinnering aan het leven en sterven 

van 

De Heer 

MAURITS VAN THIENEN 

echtgenoot van Mevrouw Florentina DE WOLF. 

Hij werd geboren te Boechout, op 19 juli 1911 

en overleed zacht in de vrede van de Heer, 

op 9 november 1980, gesterkt en getroost door 

de H. Sakramenten der zieken. 

Wij danken God voor wat Maurits voor ons 

allen mocht betekenen, als echtgenoot, vader 

en grootvader, familielid of als vriend, voor 

iedereen was hij steeds bereid datgene te 

geven waar men om vroeg. Leven was voor 
hem opgewekt en behulpzaam zijn, in zijn 

werk vond hij zijn plezier en de kracht om 

ändere mensen gelukkig te maken. 

Liefste echtgenote, liever had ik nog langer 

samen met jou van een verdiende rust genoten 
maar de Heer heeft het anders gewild, bewaar 

jij alles wat wij samen hebben opgebouwd. 

Vanuit de hemel help ik je zo goed ik kan. 

Lieve kinderen en kleinkinderen, dank voor 

de vele goede zorgen en de vele bezoeken 

die ge me bracht in de kliniek, blijf steeds 

veel van elkander houden en wees moeder 

tot steun in haar leed. 

Familie, vrienden en kennissen, wees niet 

droevig, ik vond nu de rust waar ik naar ver- 

langde, ik was zo moe. 

Dank U, personeel van de SintJozefkliniek, 

voor uw steun in deze moeilijke dagen van 

ons leven. 

Mevrouw Maurits VAN THIENEN - DE WOLF, 

kinderen en kleinkinderen, 

danken U voor uw steun, gebed en woorden 

van troost in deze dagen van rouw. 
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