
Liefdevol aandenken aan 

Julia Van de Kerkhove 

weduwe van Louis Donders 

Zij werd geboren te Antwerpen op 

3 mei 1926 en overleed te Boechout in 

Huize Stracke-Capenberg op 

18 december 2017, gesterkt door het 

Heilig Sacrament van de zieken. 

De familie dankt u voor uw 

troostende blijken van medeleven. 

Lieve mama, oma, 

Je was moe gestreden, het was tijd om te 

gaan. Je hebt de laatste jaren een heel moeilijke 

periode meegemaakt, zo'n super actieve 

vrouw, die dan plots in een rolstoel terecht 

kwam. Toch heb je dit kruis moedig gedragen! 

Toen heb jij volgend tekstje voor ons gemaakt, 

die je speciaal aan ons wou laten lezen wanneer 

je er niet meer zou zijn: 

“Ik was een gelukkige vrouw. Tijdens mijn 

leven had ik twee schatten van kinderen, 

kleinkinderen en zelfs één achterkleinkind. 

Wie verlangt er meer? 
Ik heb in mijn leven veel geluk gehad met 

mijn man, kinderen en vrienden. Nu loopt 

mijn leven ten einde. Nu sluit ik rustig mijn 

ogen en word ik niet meer wakker. 
Julia Van de Kerkhove, 3/12/2011” 

Vaarwel mama, we zullen je missen.


