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Dierbaar aandenken aan

Jan Van de Laar
Lid van Ziekenzorg
weduwnaar van Lisa Vanbellingen
Hij werd geboren te Antwerpen op
2 augustus 1923 en ging aldaar zacht

van ons heen in het ZNA Middelheim
te Antwerpen op 26 april 2011,

De familie dankt u voor uw
troostende blijken van medeleven.

En als ik dood ga

huil maar niet

ik ben niet echt dood
moet je weten

het is de heimwee

die ik achter liet

dood ben ik pas

als jij die bent vergeten

En als ik dood ga

treur maar niet

ik ben niet echt weg
moet je weten

het is het verlangen
dat ik achter liet

dood ben ik pas

als jij dat bent vergeten

En als ik dood ga

huil maar niet

ik ben niet echt dood
moet je weten

het is maar een lichaam
dat ik achter liet

dood ben ik pas

als jij me bent vergeten.



