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Tot blijvend aandenken aan
De Heer
JOS VANHAEREN

echigenoot van Mevrouw Yvonne BOYEN

geboren te Leuven, op 4 augustus 1924 en
overleden te Boechout, op 17 december 1974,
gesterkt door de gebeden der stervenden.

Mevrouw Jos VANHAEREN,
Mejuflrouw Ludwine VANHAEREN,
Jongeheer Kenney VANHAEREN,
Mejuffrouw Viveca VANHAEREN,
Mejuffrouw Anne-Marie VANHAEREN,
De Families VANHAEREN, BOYEN,
THEYS en TERSY

danken U wvoor de troostende blijken van
deelneming.

God schrijft een leven
vaak langs onvermoede
lijnen.

Lijnen met een les
voor anderen

én de Zijnen,

vaak onduidelijk

in hun totwat

maar altijd weer

dat God

heeft

liefgehad.
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