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Zoals een kaars die stilaan uitgaat, nadat ze 

licht en warmte rond zich heeft verspreid, zo 

is ook mevrouw Massart na een lang ziekbed 

van ons heengegaan. In stille gelatenheid 

aanvaardde zij als uit Gods hand de moeilijk- 

heden en de pijnen van haar slepende ziekte. 

Zij is nu opgevangen door God, die de mens 

nooit in de leegte van de dood achterlaat maar 

die haar zal deelachtig maken aan Zijn ver- 

rijzenis en eeuwig leven. Daarom bidden wij: 

Wij danken U, Heer God, 

voor alle vriendschap en genegenheid 

die van haar is uitgegaan. 

Wij vragen U, Heer, 

dat er van dit mensenleven 

niets zal verloren gaan, 

dat alles wat zij gedaan heeft 

en waarin zij groot is geweest 

tot ons mag blijven spreken _… « 

Mogen wij allen, 

die met haar verbonden waren, 

nu ook, omwille van haar dood, 

dieper met elkaar verbonden zijn. 

Dierbare echtgenoot, ik dank u om uw nooit 

aflatende, liefdevolle zorgen, waarmee u me 

steeds en bijzonder tijdens mijn laatste ziekte 

hebt omringd. Mijn heengaan laat een grote 

leegte in uw leven. Maar denk eraan: van 

bij de Heer spreek ik voor u ten beste. Blijf 

voor mij bidden, zo blijven wij, over de dood 

heen, samen. 

De Heer Emiel MASSART, 

De Families VANHENTENRYCK en MASSART 

danken U voor uw troostende blijken 

van deelneming.


