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Dit weze een vroom aandenken aan 

de Heer 

GUSTAAF VERBERT 
Wijkmeester van de Kristelijke Bond van 

Gepensioneerden en van K.W.B. Boechout 

echtgenoot van Mevrouw Maria VAN BRANDT 

geboren te Boechout, op 20 mei 1907 en god- 

vruchtig in de Heer ontslapen te Mortsel, in de 

Sint-Jozefkliniek, op 6 mei 1979, begeleid door 

het Gebed van de H. Kerk. 

  

Het is meimaand, een rustige zondagmorgen. 

De bomen, de nieuwe bloemen… alles vraagt 

om wat zon, wat warmte. 

Plots dat totaal onverwachte. Vader overleden ! 

Dat kan toch niet, dat mag niet… we proberen 

onze onmacht, ons vedriet aan mekaar te ver- 

tellen. En vertellend gaat vader weer leven, 

want ja, we geraken gewoon niet uitgeput over 

zoveel rijkdom, over zoveel mooie dingen uit 

zijn leven. 

Zijn eenvoud, zijn hartelijke goedheid. Kinde- 

ren en kleinkinderen… hij was zo fier op ons. 

We waren altijd welkom. Hij kon zo gelukkig 

zijn als we "'thuis' waren! Die momenten 

mochten we volop meeproeven van hun diep 

geluk, van die gezellige warmte. Wij wisten 

het wel : vader en moeder konden elkaar niet 

missen. 

Toch wilde vader dat geluk niet vasthouden. 

Aan zoveel mensen deelde hij het mee. Als 

wijkmeester van de gepensioneerden bezocht 

hij iedere maand trouw zijn leden. Een be- 

zoekje, een babbeltje… het ging allemaal zo 

eenvoudig, zo hartelijk. Toch had hij nooit 

tijd over. Er waren nog andere aktiviteiten, 

en er was vooral zijnen hof’. Ja, vader stak 

nog boordevol energie ! 

En toch kon hij rustig worden, want hij kon 

tijd maken om zijn handen te vouwen en te 

bidden. Zijn geloof in de goede Vader was 

zijn kracht. Ook leefde in hem dat rotsvast 

vertrouwen in onze hemelse Moeder. Het ro- 

zenhoedje bracht zoveel rust, zoveel diepe 

vreugde. 

Meimaand, een rustige zondagmorgen. De dag 

van de Heer. Dank, o God, dat Gij uw volle 

liefde, uw warmte schenkt aan vader… voor 

altijd. 

Mevrouw Gustaaf VERBERT, 

geboren Maria VAN BRANDT, 

De kinderen en kleinkinderen, 

De Families VERBERT, VAN BRANDT, 
RUYTS en SENDEN 

danken U voor uw troostende blijken 

van deelneming. 
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