Dankbare herinnering aan

Wies VERBIST

Echtgenoot van
Monique WILLEMS

Geboren te Kapellen op
26 april 1934 en overleed thuis
te Boechout op 15 maart 1999.

De familie dankt U voor uw gebed en uw
medeleven.

Gij hebt de Heer vervoegd. Die slag heeft
ons diep geraakt, doch de zekerheid dat
gij bij Hem steeds op ons zult neerzien
en ons zegt: "Ik zal niet helemaal sterven”
zal ons de kracht geven ons leed te dragen.
Mijn lieve echtgenote, dank de goede
God, mijn lijden was kort. Weest niet be-
droefd. Ons huwelijk was een verwant-
schap van ziel tot ziel. Zielen scheiden niet.
Zij triomferen over de dood.
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