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Dankbare herinnering aan 

Mevrouw 

Amelia VERELST 

Weduwe van Ere-Burgemeester 
Jan Marcel DE RIDDER 

Zij werd geboren te Broechem op 
17 februari 1911 en overleed onverwacht 

thuis te Vremde op 17 juli 1989, 

begeleid door de gebeden 

van de H. Kerk. 

Haar kinderen en kleinkinderen, 

danken U 

voor uw steun, gebed en woorden 
van troost in deze pijnlijke dagen 
van rouw.   

«Moeders gaan maar sterven nietl» 

«Ons Moeke» zal blijven voortleven in 

die dankbare herinnering aan al wat zij 

voor ons, haar kinderen en kleinkin- 

deren deed. 

Zij was de goede moeder die werkte en 

leefde voor haar gezin, jaren lang, in een 

zelfvergetende dienstbaarheid. 

Zij was blij en gelukkig om de liefde 

waarmee zij zich, bijzonder de laatste 

jaren, omringd wist. 

Vertrouwend op Gods belofte in een 

nieuwe toekomst weten wij dat de Heer 

haar zal deelachtig maken aan Zijn 

verrijzenis en eeuwig leven. 
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