
  

Vol diepe pijn, maar dankbaar voor zijn kort en gelukkig 
leven in ons gezin, melden wij U het plotse overlijden van 

Eric VERHAER 

Bestuurslid van de Landelijke Gilde - Vremde 

Lid van de Pomologische Vereniging - Antwerpen 

Echtgenoot van Cécile Crynen 

Hij werd geboren te Kapellen op 9 oktober 1951 en overleed onverwacht, 
thuis te Vremde, op 23 april 1997, gesterkt door de gebeden van de H. Kerk. 

Rouwen om zijn heengaan : 

Cécile CRYNEN, 

zijn echtgenote, 

Bert VERHAERT, 

Kris VERHAERT en Annick, 

Stijn VERHAERT (+), 

Dorine VERHAERT, 

zijn kinderen, 

Constant VERHAERT - DE BIE (+), 

zijn vader, 

Zijn schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten, 

Zijn nonkels, tantes, neven en nichten, 

De families VERHAERT, CRYNEN, DE BIE en BREMDONCKX, 

De plechtige uitvaartliturgie waarop U vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op 

DINSDAG 29 APRIL 1997, om 11 uur, in de parochiekerk van St.-Jan te Vremde. 
De plechtigheid zal voorgegaan worden door Monseigneur Jan De Bie, hulpbisschop van 

het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en neef van Eric. 

Gelegenheid tot het brengen van een laatste groet ten huize, Broechemsesteenweg 139 te 

Vremde op dinsdag 29 april 1997 van 10.00 tot 10.30 uur. 

De teraardebestelling geschiedt in het familiegraf op het kerkhof van Vremde. 

Een gebedswake wordt gehouden in de voornoemde kerk op zondag 27 april 1997, om 19 uur. 

Eric ligt opgebaard in de rouwkamer van de begrafenisonderneming Goossens & Celis, 
Molenstraat 4 te Mortsel alwaar mogelijkheid is tot het brengen van een groet na 

telefonische afspraak, tel : 03/449,68,61. 

Rouwadres : 2531 Vremde, Broechemsesteenweg 139, 

  

 


