
  

Ík ben de Verrijzenis en het Leven 

Heden is in de Heer ontslapen 

De Heer Ludovicus Josephus VERHEYEN 
Voorzitter-medestichter van het Boerenfront, 

Oud Pompierslid, 

geboren te Vremde op 5 juni 1903 en aldaar schielijk overleden op 23 januari 1974 

(overgebracht naar de St. Jozefkliniek te Mortsel) voorzien van de H.H. Sakramenten 

der Zieken. 

Dit melden U kristelijk onderworpen aan Gods H. Wil, met de hoop op een zalig weerzien : 

Juffrouw Maria Theresia Josepha Verheyen, 

Zuster Wilfrida, Louisa Verheyen, der zusters Norbertinnen te Duffel, 

De Heer en Mevrouw Jos Van Linden-Verheyen, 

De Heer en Mevrouw Emiel Van Linden- Verheyen, zijn zusters en schoonbroeders, 

Mevrouw Frans Van Genechten- Verheyen, kinderen en kleinkinderen, 

De Heer en Mevrouw Frans Plompen-Verheyen, kinderen en kleinkinderen, 

De Heer en Mevrouw Jos Verheyen-Pellegroms en kinderen, 

De Heer en Mevrouw Medard Veroft-Verheyen, kinderen en kleinkind, 

De Heer en Mevrouw Laurent Van Linden-Hermans en zoon, 

De Heer en Mevrouw Armand Van Linden-Vermeulen en kinderen, 

De Heer en Mevrouw Jan Crauwels-Van Linden en kinderen, zijn neven en nichten, 

De families Verheyen en Jacobs. 

Ued. wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige Eucharistieviering bij te 

wonen, MAANDAG 28 JANUARI 1974 te 10 uur in de parochiale kerk van 

St.-Jan te Vremde. 

Samenkomst aan de kerk. 

De teraardebestelling geschiedt op het kerkhof aldaar. 

De zesweekse H. Missen zullen later aangekondigd worden. 
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