Dankbare herinnering aan

Frans VERLINDEN

FEchtgenoot van
Rosa VAN EESTER

Hij werd geboren te Duffel op
7 oktober 1923 en overleed na een korte
ziekte te Lier in het H. Hartziekenhuis op
13 juli 2000, begeleid en gesterkt
door het Heilig Sacrament der Zieken.

*Dit is wel mijn laatste reis op aarde geweest |
zo sprak Frans na z;}}i}qe_\‘laagde' bedevaart
met Rosa en de vrienden wit Vremde naar
Lourdes. Misschien voorvoelde hif de nade-
rende oversteek naar de andere oever? Wie zal
het zeggen? Zeker is dat Frans zich thwis voelde
in Lourdes, en in de kaarskensprocessie met
veel devotie tot moeder Maria het licht ontstak,
en de lofzang aanhief tot de hemelse moeder,
telkens opnieuw.

Hiy hield van haar, zoals hif hield van zijn Rosa,
van ziyn kinderen, waarvan de tiwee zonen he-
laas veel te vroeg stierven, en van zijn klein-
kinderen. Zoals hij hield van zijn familie en van
de buren. Die liefde was werderzijds, zoals
ondermeer bleek wit de feesten by de gouden
bruiloft. Zovelen hebben hun nonkel Frans, hun
bovenbeste buurman, bezocht in die laatste
maand in Lier. Telkens opnieuw werd er aan-
geklopt. Men wilde bij hem zin, zoals ook in
het moote huis aan de Lispersteemuveg. Men
voelde zich thuis bij hem, die zo genieten kon
van een reis, maar ook van de natuur dicht
rondom hem. Nu Is hij aangekomen in Gods
eewwige vaderhuis: de éne Vader ontvangt de
andere. Veel zullen ze elkaar te zeggen hebben,
en hiy zal opnieww verenigd zijn met zijn zo-
nen, en te zamen zullen ze zorg dragen voor
allen die van hieruit met hem verbonden blij-
ven. Het leven als zachte, maar o zo hechte
vriendschap, waarvoor geen grenzen echt be-
staan. Beste dank, Frans, voor je wijze van le-
ven in voor-en tegenspoed. We vergeten je niet.

De familie dankt u voor
wuw gebeden en uw medeleven.
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