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Liefdevol aandenken aan

Margriet Verlinden
weduwe van Gust Aertgeerts

Zij werd geboren te Lier op 6 juni 1920
en overleed aldaar in het Heilig Hart-
ziekenhuis op 2 december 2008,
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

Lieve ma, bomma,

Na helse weken is het nu akelig stil.

Met heldhaftige moed verdroeg je de
scherpste pijn en wilde je niemand tot last
zijn.

Zonder harde woorden, zacht in de om-
gang en steeds meelevend, zo heb je ge-
streden om bij ons te blijven, maar je hebt
je strijd verloren. We zagen het gebeuren,
verdrietig en machteloos, maar je bleef de
sterke vrouw.

Eenvoudig, voor iedereen klaar, genieten
van de vele kleine dingen, dat was je leven.
Je klein- en achterkleinkinderen konden
jouw ogen doen fonkelen, dan moest de
pijn plaats maken voor vreugde en wilde jij
je anders voordoen dan je je voelde.

Ma, we zullen proberen jouw voorbeeld
van zorgzaamheid, liefde en oprechtheid
voort te zetten in ons verdere leven en
dankbaar aan U blijven denken.



