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Dankbare herinnering aan het leven
In ons midden van

Adriaan VERMEIREN

Lid van de Boerenbond.
Lid van de Kristelijke Bond van Gepen-
sioneerden en Ziekenzorg - afd. Vremde.

Echtgenoot van Amelia MARIEN.

Hij werd geboren te Brasschaat op
9 seplember 1908 en overleed zacht in de
vrede van de Heer te Lier in het St. Elisa-
bethziekenhuis op 20 maart 1990, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.
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Jane Vermeiren, 74997
een man die zich nooit rust gunde,

die er steeds bij wilde zijn

en het allemaal van dichtbij nog wilde
volgen.

Zargen, lijden en pijn : hij heeft het
verduldig gedragen.

Hij hield van het leven, van moeder Amelie
en van zijn kinderen,

Hij was blij en dankbaar voor elk gebaar
van vriendschap en genegenheid.
Bijzonder langs Ziekenzorg ondervond hij
de vreugde van een gezellig samenzijn.
God, neem hem bij u op, schenk hem de
eeuwige rust.

En help ons om zijn heengaan in geloof te
aanvaarden,in hetvolle vertrouwen dat we
hem eenmaal zullen weerzien.
Zijnvoorbeeld zullen we blijven gedenken.

Amelia MARIEN,
Marcelen Josee VERMEIREN - LAURENT,
Willy VERMEIREN en Francine VER-ELST,

danken U voor de troostende
blijken van deelneming.



