.I.

Dierbaar aandenken aan

Louis Vermeulen

Lid van Derde Leeftijd-Vremde
Lid van Imkersvereniging-Broechem

echtgenoot van Julia Van Dyck

Hij werd geboren te Deurne op 15 april 1929
en overleed te Lier in het H. Hartziekenhuis

~op 28 juli 2006, gesterkt door de ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed
en troostende blijken van medeleven.

Het verlies was er al voor het einde
Het verdriet voordat het afscheid kwam
Maar als we je bezochten elke keer
Dan was er steeds die glimlach weer
We voelden mee met je verdriet
Nu rouwen wij, maar treuren niet.



