
Dit weze een vroom aandenken aan 

DE HEER 

Aloysius Jos VERSCHAEREN 

echtgenoot van Mevrouw 

Jeanne THEERENS 

geboren te Boechout op 26 oktober 1910, 

en aldaar godvruchtig overleden op 22 

februari 1968 voorzien van de Heilige 

Sacramenten der Zieken en de Pauselijke 

Zegen „In Articulo Mortis” 

Met veel geduld en liefde hebt gij 

Uw lijden gedragen tot op het einde. 

In het uur van pijnlijk scheiden zoe- 

ken we troost in de zekerheid die 

het geloof ons schenkt. God loont 

hen, die Hem liefhebben. 

Vader, overgroot zal Uw loon zijn 

in de hemel, want wij weten allen 

hoe gij getracht hebt uw gezin ge- 

lukkig te maken. 

Beminde echtgenote, jaren lang 

hebben we lief en leed gedeeld aan- 

vaard nu ook onze scheiding als 

een kristene moeder. Ik dank u voor 

de liefde en steun. Bij u vond ik 

troost in mijn lijden. 

Beminde kinderen, houdt moeder 

in ere en maak haar gelukkig in de 

jaren dat ze nog bij u kan zijn. Ver- 

geet nooit wat ze voor mij deed. 

Familieleden en vrienden, vanuit 

de hemel blijf ik aan u denken tot 

ik u allen weerzie. 

De families VERSCHAEREN 
en THEERENS danken U van harte 

voor de blijken van medeleven. 
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