
    

Lid van de biljartclub * XIl Apostelen ”. 

Rond zijn naam geen publiciteit 
Hij bleef liever in de anonimiteit 
Rustig en ietwat aan de schuwe kant 
Zo kenden wij hem als vaste klant 

  

Zijn hobby was spelen op het groene laken 
Daar genoot hij van als hij een serie kon maken 

En drieband was zijn sterkste wapen 
Al kon hij er 's nachts soms niet van slapen 

Onze ongerustheid groeide uit in vrees voor zijn leven 
Toen hij veertien dagen lang geen taal of teken had gegeven 
En helaas….het droeve nieuws kwam onze bezorgdheid verstoren 

De XII Apostelen, hebben een sterke kampioen verloren 

Rust verder in vrede Willy 
De XII Apostelen zullen U missen 

  
 


