
  

  

   
Heer, was mij van mijn ongerechtigheden en zuiver 

mij van mijn zonden. 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

MIJNHEER 

Joseph Cornelius VERVLIET 

weduwnaar van Mevrouw 

Josepha Joanna De RIDDER 

Lid van de Bond van het H. Hart en van verschillende 

Broederschappen. 

geboren te Boechout, de 9 april 1874, en godvruchtig 

overleden te Vremde op 9 oktober 1958, voorzien van 

ie H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen 

“In Articulo Mortis“ 

  

De oneindige Wijsheid heeft van eeuwigheid gedacht 

U het zware kruis te geven als een kostbaar geschenk. 

Dat kruis heeft Hij, vóór Hij het zond, met Zijn alme- 

tende ogen gezien, Hij heeft het uitgedacht met zijn 

godelijk verstand, Hij heeft het met Zijn handen geme- 

ten of het misschien niet te zwaar zou zijn. dan heeft 

Hij het nog gezegend met Zijn H. Naam, gezalfd met 

Zijn genade, doordrongen met Zijn troost. 

Hiereft nog eenmaal uw moed geschat, en zo kwam 

bì uit den hemel, als een groet van O.L. Heer, als 

een almoes van de barmartige liefde Gods. 

Nu heeft Hij het u weer afgenomen, en als een engel 

zo licht vloog uw ziel ten hemel. 

Uw kruis maakte U los van de wereld, wekte heimwee 

naar den eeuwigen hemel inu op. In het kruis is heil. 

Gelooft zij Jezus Christus. 

Kinderen en kleinkinderen, dient Goden wees er van 

overtuigd dat het ware geluk hier op aarde gelegen is 

ineen zuiver geweten 

En gij mijn dochter, bruid des Heren, laat mij delen in 

uw offerleven en gebeden. 

God, die ons geboden hebt vader en moeder te eren, 

ontferm U genadig over de zielen van mijn ouders en 

vergeef hunne zonden ; geef ook, dat ik hen in de 

vreugde van het eeuwig Licht mag aanschouwen. Door 

onze Heer Jezus Christus. 
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WIJ DANKEN U 

voor uw welgemeende blij- 

ken van deelneming betoond 

bij hef overlijden van onze 

goede vader, schoonvader, grootvader, 

overgrootvader, schoonbroeder en oom. 

  

Druk. en begrafenis Fr. Janssens, Vremde. 

  
  


