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Dierbaar aandenken aan 

Marcel Vervliet 

echtgenoot van Alida Wellens 

Hij werd geboren te Vremde op 

27 oktober 1932 en ging van ons 

heen in het UZA te Edegem 

op 29 december 2011. 

De familie dankt u voor uw gebed 

en troostende blijken van medeleven. 

Lieve vake 

Heel gewoon, maar heel bijzonder. 

Je kon zo genieten van de kleine dingen 

van het leven; 

lekker eten en drinken, 

een kaartje leggen, 

de dieren verzorgen, 

gewoon wat babbelen met je vrienden. 

In je tuin vond jij het dagelijks geluk. 

Vake, je bent onvervangbaar voor ons. 

Er zal geen dag voorbijgaan dat we niet 

aan je zullen denken; 

je typische uitspraken, je lach en de 

gekke dingen die je soms zei of deed. 

Je hebt zoveel gedaan voor ons, voor 

familie, voor vrienden en voor buren. 

Je wilde graag nog meer doen. 

Vake, wij vinden geen andere woorden 

dan ‘dank je wel, we zullen je missen’.


