Aandenken aan
Jos Vingerhoets

Lid van Fanfare St.-Jan Vremde
Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden Vremde
Lid van Ziekenzorg Vremde

Echtgenoot van
Louisa Verswyver

Hij werd geboren te Wommelgem
op 3 mei 1924 en overleed te Lier
in het H. Hartziekenhuis op
15 januari 2003, gesterkt door
de Ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw gebed en uw blijken
van medeleven. Speciale dank aan de dokters en
het verplegend personeel van de afd. Intensieve
Zorgen van het H. Hartziekenhuis te Lier voor de
goede en toegewijde zorgen.

Hij was een voorbeeldig echtgenoot en hij
bezat een grote werklust.

Gewerkt heeft hij, hard en graag, diegenen
die met hem handelden, getuigen van zijn
nauwgezette eerlijkheid,

Voor iedereen stond hij klaar om te helpen
met de middelen waarover hij beschikte.
De talenten die de Heer hem gegeven had
heeft hij rijkelijk doen opbrengen.

Hij deed dit zonder veel ophef: eenvoudig,
nauwgezet en steeds gewetensvol.



