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Onder de schaduw van uw kruis wil ik hopen en rusten!

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Philippus Jacobus VLOEBERGHS

echtgenoot van
Flisabeth YERLINDEN
LIiD VAN DEN BOERENBOND,
geboren te Bouchout, den 12 Juli 1866, aldaar
godvruchtig overleden, den 5 October 1926,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

0O dood, g'hebt mij verrast in mijn versleten jaren,
Vaarwel mijn echigenoot, ik moet ten grave dalen,
Vaartwel mijn kinders lief, uw vader gaat naar "t graf,
Vergeet de woorden niet, die ik u dikwijls gaf.

'k Heb u altijd bemind, zoolang ik was op aarde,

Met een vaderlijk hart geen zorgen voor u spaarde,
Helaas, wal harde stond, als 't leven mij verliet,

De dood kwam met haar zeis, doorsned mij als een riel,
Vergeet uw vader niet, denkl dikwijls aan zijn lijden.
O bitter droeve uur, als ik van u moest scheiden,

Cleen zuchten of geween, geen kermen of getraan,

Ik moest de wereld af, het was mel mij gedaan,

Ik ga naar 't donker graf eeuwig mijn woning kiezen.
Ik moet mijn echtgenoote en kinderen verliezen

Na vele pijn en smarl te hebben onderstaan

Het was op (ods bevel, mijn uur was reeds geslaan,
Hoe zag ik nu mijn vrouw en kinders rond mij zweven,
Hun tranen brak mijn hart, "k gaf hun den laalsten zegen,
Staat toch uw moeder bij in druk en tegenspoed,

Want God belooft zijn rijk aan die d'ouders wil voldoet,
Stort toch een bed voor mij, echigenoote en kinderen,
Ik zal in d’eeuwigheid u allen wedervinden.

Zoel Harl van Maria, wees mijn heil, 300 d. atl
Zoel Harl van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Druk, Al. Vermeiren, Lier,




