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Hij werd geboren te Boechout 
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Zijn kinderen, kleinkinderen en familie 

danken u voor uw gebed en troostende 

blijken van medeleven. 

Vake, 

weet je nog hoe we altijd klaarstonden als kind: 

maalderspetje op en dan op stap, fluitend naar 

de boeren. Jij leerde ons van alles, gidste ons 

door het leven. Luisterend, relativerend en 

zachtaardig, niet ruziënd of boos, niet sturend, 

maar ondersteunend. 

“Wat denk je zelf ? Denk ook aan de anderen. 

Wees dankbaar voor wat je allemaal hebt …” 

Zo ging jij bescheiden je weg. 

En toen, onopvallend, zonder klagen, verdween 

die gids en verdwaalde je langzaam in je eigen 

leven. 

Nu werden wij jouw gids, en gingen we samen 

fluitend op pad. 

Tot je zaterdag in alle stilte voorgoed vertrok … 

Je kinderen.


