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Wil in uw gebeden gedenken
de ziel van
mevrouw

Maria Elisabeth Welvis
geboren te Malderen, 16 april 1894,
overleden te Boechout, 24 juli 1980.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten

Weduwe van de heer
August De Baudringhien

Uw gebed is een ware steun :
uw deelneming een grote troost.
Daarvoor danken u :

dhren mevr. Armand De Baudringhien-
Imhof,
haar kinderen en kleinkinderen.

Clottens & Co Aalmoezenierstr. 13 Antwerpen
Tel. 319390 329737

Heer God, mensen komen en gaan.
Uw zoon heeft hen geleerd hoe ze
voor elkaar kunnen openbloeien en
zo komen tot bij U in de eeuwige
heerlijkheid. Wi] bidden vol vertrou-
wen :

Dat al het goede dat de dierbare
overledene aan ons heeft geschonken
tot ons blijve spreken. Wij geloven
dat die goedheid iets was van de
vreugde die God ons langs haar wil-
de schenken. Mochten we door het
voorbeeld van deze goede moeder
dichter bij U komen.

Wij bidden U, Heer opdat moeder die
door de omstandigheden ons weinig
woorden tot afscheid kon meegeven,
tot ons mag blijven spreken door de
vele wijze woorden en werken van
haar schoon leven.

Dat wij zelf de goede weg, die deze
vrouw en moeder heeft bewandeld
met evenveel geduld, liefde en edel-
moedigheid zouden trachten te vol-
gen en eens met haar bij de Heer
mogen samen leven.

Ik dank u voor uw liefde en genegenheid.
Dierbaren mijn levenstaak is nu ten einde.
Bidt voor mij opdat wij eens elkaar voor
eeuwig mogen ontmoeten.



