
Dankbaar aandenken aan 

de Heer 

Marcel WIJNS 

echtgenoot van mevrouw 

Maria VLAEYMANS 

Geboren te Boechout op 
13 september 1930 en thuis rustig 
ingeslapen op 9 augustus 2005, 
gesterkt door de H. Sacramenten 

der Zieken. 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid 
en uw attenties. 

Vake, 

Wij hebben de tijd gehad om afscheid te 
nemen, om samen de laatste weken nog 
van kleine dingen te genieten. Ondanks de 
liefdevolle zorgen van ons moeke bleef het 
toch moeilijk, want je mogelijkheden 

verminderden zienderogen. 

Vastberaden en zelfzeker ging je door het 
leven. Met je technische kennis en 

bekwaamheid stond je voor iedereen klaar 
met raad en daad. Wijs en voorzichtig wist 

je te helpen en te handelen waar het nodig 
was. 
Samen met ons moeke heb je een mooie 
tijd beleefd: welbesteed en genietend van 
een goed leven. 
Je gezin was je kostbaarste schat. 

Dank je wel, vake, voor je liefdevolle 

aandacht. 

We zullen je nooit vergeten.


