
Dankbare herinnering aan 

Wieza WILLEMS 

Bestuurslid van K.V.L. V. 
Lid van de K.A.V. 

Echtgenote van 

Roger VERLINDEN 

Zij werd geboren te Boechout op 
1 februari 1925 en overleed aldaar 
na een moedig gedragen ziekte, 
thuis op 19 april 1995, begeleid 

door de gebeden van de H. Kerk. 

  

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen 
danken U voor uw medeleven. 
Zij danken heel bijzonder haar dokter, 

verpleger en de buren voor de vriendschap en 
hun liefdevolle zorgen. 

O moeke lief, nooit ziek, steeds was je in de 
weer voor vake, kinderen en kleinkinderen. Dat 
zullen we nooit vergeten ! 

Familie, de buren, de K.V.L.V. een helpende 
hand, de Wieza was paraat ! 

Ons lief moeke is veel te vroeg van ons heen- 

gegaan. 

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. 
Je hebt het meer dan moedig gedaan. 
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ? 
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ? 

Vader zal het zeker weten, dag en nacht was 
hij paraat voor u. Hij deed dit niet als plicht maar 
uit gans zijn hart. Nooit hebben wij hem horen 
klagen, steeds maar denken dat het voor u het 
beste was. 

Wij, haar kinderen en kleinkinderen, hebben ook 
alles gedaan, helaas het heeft niet mogen zijn. 
We hebben u met zijn allen omringd tijdens uw 
laatste strijd. 

Mijn lieve echtgenoot, kinderen en kleinkinde- 
ren, dank voor uw genegenheid en uw goede 
zorgen, vooral tijdens mijn lange ziekte. 

Blijf voor mij bidden.


