HEER, UW WIL GESCHIEDE !

Heden ging van ons heen om volledig in Gods Liefde te verblijven

MEVROUW

Martha Josepha Julia WUYTS

echtgenote van de Heer Louis KETELEER

geboren te Antwerpen op 1 mei 1899 en, na kortstondige ziekte, godvruchtig
overleden op 28 februari 1968, voorzien van de H. Sacramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Dankbaar om het heilswerk in Gods Kerk aan haar vervuld en in de vaste

hoop op een zalig weerzien, vragen U te willen meeleven in vroom gebed :

De Heer Louis KETELEER haar echtgenoot ;

De Heer en Mevrouw Hugo KETELEER-JACOBS en kinderen Hilde, Kiris,
An, Marleen en Tinneke,

De Heer en Mevrouw Walter KETELEER-LEEMANS en kinderen Geert,

Lieveke en Jan,

De Heer en Mevrouw Karel ANCIAUX-KETELEER en kinderen Inge,
Bart, Goedele, Joris en Wouterke,

De Heer LLeo KETELEER,

De Heer en Mevrouw Luc KETELEER-PEERS en kinderen Veerle, Helge

en Annemieke, ) o
haar kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Adolf WUYTS-VAN COTTHEM, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Willem KETELEER-VERBEECK, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Pierre KETELEER-JACOBS, kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Georges KETELEER-GOOSSENS en kinderen,

haar schoonzusters ;
De neven en nichten.

De families KETELEER en WUYTS.

Om God te danken voor haar schoon leven en sterven nodigen wij U uit
met ons de Eucharistie te vieren in Sint Bavokerk te Boechout op zaterdag
2 maart 1968 te 11 uur.

Vereniging : Kastanjehof, Jan Frans Willemsstraat 67, Boechout, te 10.30 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben in de familiekelder op de begraaf-
plaats te Boechout.

Boechout, 28 februari 1968

Begral. Beenen, Boechout. Tel. 51.27.14




