.l. Die herinnering is ons heilig,
genoeg om van te leven

en met vertrouwen uit te zien

naar de volle openbaring

van het heil dat zij nu al bezit.

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

MADELEINE WYB OU
weduwe van de Heer Jean PESCH.

Zij werd geboren te Diksmuide,

op 20 december 1896

en overleed te Boechout, in Huize Stracke,
op 3 oktober 1982,

gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Eerlijk en trouw

en altijd rechtdoor ging zij haar weg.

Moederlijk bekommerd De Families WYBOU en PESCH danken U.
heeft zij voor ons gezorgd.

Geduldig lijden en beproeving

en mild in geven en vergeven :

zo is zij ons voorgegaan,

heeft voor ons een spoor getrokken Begrafenissen Celis en Goossens - Boechout
en bleef een licht in ons bestaan. Tel. 4496861 - 455.23.13



