Er is pijn,
zoved! piin en droefheid,

diepe droefheid om het gemis.

Dankbaar voor haar mooi en lang leven onder ons,
melden wij u het overlijden van

Olinda Wyckmans

weduwe van Louis Bellens

Zij werd geboren te Boechout op 2 oktober 1919
en overleed te Mortsel in het A.Z. St.-Jozef
op 18 maart 2010.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
woensdag 24 maart 2010, om 12.00 uur,

in de aula Aster van het crematorium van
Antwerpen, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.

Samenkomst in de ontmoetingsruimte
van het crematorium vanaf 11.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het
urnenveld op de begraafplaats van Boechout.

2530 Boechout, Binnensteenweg 254.
Rouwadres :
2531 Vremde, Berkenlaan 8.

Rouwen om haar heengaan :

Leo en Rita Mertens - Bellens,
haar dochter en schoonzoon,

Lucien en Nancy Goossens - Mertens,
Marnicq,
lIse Mertens en Gexda Peeters,
haar kleinkinderen en achterkleinzoon,

Haar broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten,
Haar neven en nichten,
De famnilies Wyckmans, Bellens, Wouters en Dierickx.

Speciale dank aan haar huisarts, de dokters en het
verplegend personeel van het A.Z. St.-Jozef te Mortsel
voor de goede en toegewijde zorgen.
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